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- de steen bij Pallas aan de Schoppenweg - 

Door: Gerhard Post 

Op zaterdag 2 maart 2019 werd aan de Schoppenweg de steen bij Pallas onthuld. Deze feestelijke onthulling 

werd bijgewoond door zo’n 20 personen. Er waren vertegenwoordigers van de initiatiefnemers (Vereniging 

Heemkunde Oalde gemeente Weersel, de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en Museum Hengelo) en een 

aantal buurtbewoners. Het bordje licht een tip van de sluier op, die over de geschiedenis van dit punt hangt. 

Het grensgeschil tussen Groot en Klein Driene 

Wie anders dan Gerrit Welberg kan de sluier helemaal wegnemen? Er verscheen in oktober 1998, 

februari 1999 en april 1999 een serie artikelen van zijn hand in Oald Hengel; deze zijn elektronisch 

beschikbaar op http://www.museumarchief.nl/?database=periodieken. Hij verhaalt van een tientallen 

jaren durend proces, waarin de Groot Drienenaren een loopje met de waarheid nemen, maar 

uiteindelijk in 1791 toch deels hun zin krijgen; Groot Driene wordt iets groter en Klein Driene nog 

kleiner. De schoppe aan wat nu de Schoppenweg is, speelt een belangrijke rol. Het schuurtje wordt 

namelijk bewoond door Arend Bos (ook wel Schoppen Arend genoemd) en het is onduidelijk aan welke 

marke hij de huur voor de 

markegrond moet betalen.  

Bij de schoppe moet al eerder 

een markesteen hebben 

gestaan, die schijnt echter 

verzonken te zijn in de 

melkkamer. Deze grenssteen 

markeerde toen nog een 

knikpunt in de markegrens. In 

1791 wordt een nieuwe steen 

geplaatst, die ook al zeker 

weer tientallen jaren 

verdwenen is. Nu staat er 

weer een steen, zij het 

ongeveer 70 meter verderop, 

goed zichtbaar in de berm van 

de weg.  Na het verhaal van Gerrit Welberg werd het bord onthuld en de steen “natgemaakt”. Marcel 

Tettero maakte een filmpje van de onthulling, dit is te bekijken op https://youtu.be/nA6CMqxak9Q . 

 

Gerrit Welberg vertelt... 

http://www.museumarchief.nl/?database=periodieken
https://youtu.be/nA6CMqxak9Q


 

De marke Klein Driene 

In Hengelo toen & nu van oktober 2016 staat een artikel over de onthulling van de steen bij Grimberg. 

Deze ligt aan de Elsbeek, aan het einde van Sportlaan Driene. De Elsbeek lijkt van oudsher de grens 

tussen Groot en Klein Driene te zijn geweest; met het akkoord van 1791 werd een binnenbocht 

genomen. Op de grens van Klein Driene liggen nu weer 4 grensstenen, zie het kaartje hieronder.  

De ster markeert de oorspronkelijke locatie van de steen bij Pallas. Door omstandigheden ligt geen van 

de 4 stenen precies op de oorspronkelijke plek, maar allemaal wel op een goed zichtbare plek. Dat is 

wel zo mooi voor de fietstocht langs de grens van Klein Driene die de werkgroep Markegrenzen Hengelo 

ongeveer jaarlijks organiseert. Wilt u mee op de volgende fietstocht, dan kunt u een berichtje sturen 

naar hengelo@markegrenzen.nl . U ontvangt dan tijdig een aankondiging. 

  

De grens van Klein Driene met 4 grensstenen (blauwe cirkels) 
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